


Ik kies voor mij!

Dit is alweer het zesde boek, mijn eerste werkboek of geef het
maar een naam.

Evenals alle andere boeken en gedichten is ook dit boek weer
recht uit mijn hart geschreven. De verhalen, oefeningen,
gedichten en korte verhaaltjes geven je inzicht, duidelijkheid
en vertrouwen, wanneer jij dit wilt.

Films, gedichten en songteksten spreken je aan of raken je,
evenals de persoon die het voordraagt, leest of zingt. Waarom
dit zo is, kun jij alleen zelf achterhalen. Hier bestaat geen
handleiding voor, het is gewoon zo, omdat je mens bent.

Jouw “mens zijn”, jouw uniciteit als mens. Mens, een persoon
met een eigen identiteit, karakter, manier van leven, denken en
doen. Daarnaast een persoon met overeenkomsten.
Overeenkomsten, allereerst met familieleden, vrienden,
collega’s of mensen in de omgeving. Overeenkomsten, zelfs
met mensen die je nog niet eerder gezien hebt, zomaar
tegenkomt, spontaan ontmoet.

Wat maakt het dan zo leuk, de overeenkomsten of juist de
verschillen? Wederom geen handleiding, alleen jij kunt dit

beslissen, jij maakt een keuze.

Geinteresseerd? Heel veel leesplezier!



