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Geslaagd

Dit is alweer het vijfde boek. Het motto van dit boek is: “Leven
en laten leven”. Een hele belangrijke uitspraak, gedaan in een
heus levenslied. Want wat je als mens ook denkt, zegt, doet,
hoe je je gedraagt of wat je ook onderneemt, er zullen altijd
mensen zijn die het volledig met je eens zijn of juist helemaal
niet. Dat is natuurlijk ook het mooie van het feit dat je mens
bent, je een eigen keuze hebt. Een mensenleven, dingen leren
en fouten maken, ook daar leer je van. Het geeft je inzicht, in
eerste instantie over jouw gevoelens, jouw gedachtengang en
jouw mening. Wanneer je daar mee aan de slag gaat, geeft het
je zelfs duidelijkheid. Een manier waarop je jezelf leert
kennen, de persoon die jij bent.

Dit boek laat je evenals mijn eerdere boeken de verschillende
mogelijkheden zien. De diverse wijzen waarop je iets aan kunt
pakken. Het geeft naast de feiten mogelijk zelfs de oplossing.
Ook deze keer bepaal jij zelf weer wat bij jou past, wat je een
goed gevoel geeft of het tegenovergestelde ervan. Niemand
anders dan jij kunt dit beoordelen, onthoud dat goed!

Alle tips en adviezen die je als mens krijgt, kun je aannemen.
Je kunt er zelfs iets mee doen. Jouw levensverhaal is echter
uniek en daarom belangrijk. Het bepaalt wie jij bent. Het
verklaart waarom je hebt gehandeld zoals je hebt gedaan.

Dit boek is recht uit mijn hart geschreven. Evenals de
voorgaande keren ontstond het spontaan, na het zien van een

versiering bij een woning waarin iemand woont die geslaagd is.

Durf jij het aan om dit boek te lezen? Dan wens ik je succes!



