
Herinneren

Wanneer je van me houdt, denk je dan zo nu en dan aan mij?
Wanneer je van me houdt, laat je mij dan gaan, eeuwig vrij?

Wanneer je van me houdt, zul jij je dan vooral 
de mooie dingen herinneren?
Wanneer je van me houdt, zorg je dan goed voor jezelf, èr en?

ER staat voor Eigen Realiteit en EN staat voor eigen naast. 
Wanneer je van mij en jezelf houdt, krijg je tijd, geen haast.

Dan leef je, leef je vooral in het Hier en Nu.
Zodat ook jij jouw Eigen Realiteit kunt en mag kleuren, 
geen gemaar meer, maar wel jouw eigen Déjà Vu!

Want Déjà Vu is de herinnering aan, de Hemel op Aarde.
Er is geen mooiere dan ieders eigen waarde.

Meteen ook de enige wijze waarop herinneren, 
weer herinner en eren mag wezen.
En omdat het altijd zo bedoeld was, is en zal zijn!


