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Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. 

 

Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de 

realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk 

kun je zelf de dingen ervaren maar soms is het handig wanneer 

iemand even de puntjes op de zogehete “I” zet en je laat zien 

waar de schoen wringt.  

 

Voor je start met het lezen van dit boek wil ik het volgende 

zeggen: Je eigen mening is hetgeen van belang is wanneer je 

jezelf in deze wereld staande wilt houden. Het maakt niet uit 

welke opleiding je gevolgd hebt, iedereen zal zich uiteindelijk 

kunnen vinden in de woorden die ik in dit boek gebruik. 

 

Net als bij “Leven Leren Herinneren Weten”, is het schrijven 

van dit boek spontaan begonnen. Ook nu kwamen de woorden 

weer zonder nadenken op papier.  

 

Wanneer je beseft dat alleen je eigen “ik” ervoor kan zorgen 

dat je ergens komt, zul je je nooit meer anders voordoen dan je 

bent. 

  

Succes! 
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